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Voorwoord 
 

Deze Rondom de Kerk noemen we het ‘tussennummer’: vrij snel na deze volgt weer het 

Kerstnummer. Maar zeker geen tussendoortje! 

 

Onderwerpen die bij mij blijven ‘haken’. Nu dat deed de preek van vanmorgen ook over de 

barmhartige samaritaan. Hebt u, heb je jezelf wel eens als die aangevallen man beschouwd? 

 

 

We wensen u veel leesplezier, 

 

De Redactie van Rondom de Kerk, 

 

John en Joke van Oudenallen 

Mirjam van der Knaap 

Leni de Jong 

 

 

 

PS 

de volgende redactievergadering is gepland op 11 december 2023 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit de kerkenraadskamer 

 
 
Zondag 3 september ben ik bevestigd als ouderling in de kerk.  
Woensdag 13 september mocht ik deelnemen aan de eerste kerkenraadsvergadering.  
Het is gebruikelijk om de vergaderingen te beginnen met een gedeelte uit de bijbel. Dit wordt 
door degene die de opening verzorgt op zijn/haar wijze ingevuld. 
 
Deze avond lazen we een overdenking uit de Visie: Leren van ouderen n.a.v. spreuken 27: 
11-18. Na het gelezen gedeelte hebben we nagedacht over de volgende vragen: 
Wie heeft jouw gevormd? 
Wat zou je nog willen leren? 
 
Er kwamen uiteraard geheel verschillende antwoorden. Maar deze vragen kun jij/ u zich 
misschien ook eens stellen. Maar ook nog de vraag voor wie zou jij belangrijk/voorbeeld 
kunnen zijn. Ik heb wel eens te horen gekregen dat iemand iets van mij had geleerd, waarbij 
ik een voorbeeld was, wat ik mij op dat moment helemaal niet realiseerde. Goed om daar 
ook bij stil te staan. Besef dat je een voorbeeld bent voor anderen.  
 
Zullen we voor elkaar bidden? 
 
Groet Stieneke 
 
 
 
 

 
  

 



Van uw predikant 
 

‘Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze 
huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met 
haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie.’ – Lukas 7:38 
 
Maria was een prostituee. Een hard bestaan. Geen ruimte voor sentimentaliteit. Integendeel, 
Maria zal hebben geleerd hoe ze zich onkwetsbaar kon maken voor veroordeling en 
afwijzing. De muren om haar leven zullen dik en sterk zijn geweest. Bovendien was ze rijk: 
de olie die ze uitgoot over Jezus was niet te betalen voor gewone arbeiders, vertelt Markus 
ons. En ze is doelbewust. Ze heeft de olie gekocht en uitgevogeld waar Jezus was.  
 
En dan, aan de voeten van Jezus, gebeurt er ineens iets wat ze niet had voorzien: ze gaat 
huilen. Aan de voeten van Jezus wordt haar hart weer zacht. In de nabijheid van Jezus 
worden haar muren neergehaald. Knielend voor Hem ontvangt ze heil: vergeving en 
genezing voor haar gebutste ziel. 
 
Het gekke is eigenlijk ook: Jezus doet niets. Hij wacht en gunt Maria de tijd die ze nodig 
heeft. Hij wist wat dit was: dit was wat er gebeurde als gebroken mensen met geloof voor 
Zijn aangezicht komen. Hij had het vaker meegemaakt; de bloedvloeiende vrouw die Hem in 
de menigte aanraakte bijvoorbeeld. Zijn liefde en leven zijn gewoon aanstekelijk voor 
degenen in Zijn aanwezigheid. 
 
Zo nu en dan lopen ook wij schade op in dit leven. Niet vreemd, als het inderdaad zo is dat 
de duivel rondgaat als briesende leeuw. Onze zielen zijn geschramd, gebutst, bebloed 
misschien wel. Om onszelf te beschermen en in leven te blijven bouwen we, net als Maria, 
muren op waar we ons achter terugtrekken. 
 
Maar in de buurt van Jezus gebeuren wonderen van ongedacht herstel. Is het Zijn openheid? 
Zijn levenslust? De kracht van Zijn liefde? De zuivering van Zijn vergeving? Hoe het ook zij – 
verpozen bij Hem, verwijlen in Zijn nabijheid, is helend voor ons hart. Het is balsem voor 
onze ziel.  
Gun dit proces de tijd. Hij wacht. 
 
 
Ds. Jan Willem van Dijk 

 

 

 

 

 
 

 
 



Overzicht kerkdiensten 
 

Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief” 

 

5 november 2023, voorbereiding Heilig Avondmaal 

09.30 uur: Dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep 

19.00 uur: Ds. J.W. van Dijk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (de Sleutelbloem) 

Jeugdcollectant: Bart 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: K. Romijn / A. Grootendorst 

Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514) 

 

12 november 2023, Heilig Avondmaal 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Zending / 3. tafelcollecte 

Jeugdcollectant: Cas 

Ouderling van dienst: Sjaak Okker 

Organist: I. Verkerk 

Kerkauto: Arie de Jong (06-20030932) 

 

19 november 2023 

09.30 uur: Ds. F. Bos (Waddinxveen) 

19.00 uur: Ds. J.W. van Dijk (jeugddienst) 

Collecte: 1. Kerk / 2. HGJB 

Jeugdcollectant: Joas 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: A. Grootendorst / Relion 

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

 

26 november 2023, voleindingszondag 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 

Jeugdcollectant: Noud 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: H. Oskam 

Kerkauto: Piet Smit (06-10388500) 

 

3 december 2023, eerste advent 

09.30 uur: Dhr. G. de Haan, Harderwijk (gezinsdienst / gemeente ochtend) 

19.00 uur: Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam 

Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk 

Jeugdcollectant: Tess 

Ouderling van dienst: Stieneke v. Schaik 

Organist: Ontmoetingsband / M. Spits 

Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594) 

 

 

 



10 december 2023, tweede advent 

09.30 uur: Dhr. M. v.d. Linden, Katwijk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Ouderenwerk 

Jeugdcollectant: Bart 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: A. Stolk 

Kerkauto: Henri v. Schaik (06-29129092) 

 

17 december 2023, derde advent 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk (afscheidsdienst) 

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 

Jeugdcollectant: Cas 

Ouderling van dienst: Sjaak Okker 

Organist: I. Verkerk 

Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766) 

 

24 december 2023, vierde advent 

09.30 uur: Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten 

Kerstnachtdienst 

 

Maandag 25 december 2023, eerste kerstdag 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk 

 

verjaardagen 65+ 
Mevr. M.C.H. Immerzeel – Slingerland, Azielaan 21, 2408 HX Alphen a/d Rijn, 8 november 

Dhr. A. v.d. Bosch, Voorhaakdijk 12, 3651 MB W. Verlaat - 14 november 

Dhr. H.G. Niesing, Woerdense Verlaat 5, 3652 LC W. Verlaat - 25 november 

Mevr. W. Visser – Alblas, Koperwiekstraat 3, 3652 LS W. Verlaat - 29 november 

Dhr. J. de Jong, Lijsterbeslaan 2, 3474 HE Zegveld - 30 november 

Mevr. B.A. Fontijn- de Jong, Joris Zudde 4, 2421 HG Nieuwkoop – 10 december 

Dhr. A. v. Oudenallen, Amstelkade 10, 3652 MD, W. Verlaat – 13 december 

Dhr. P. Smit – Wilnisse Zuwe 50, 3648 NL Wilnis – 31 december 

 

Bloemen uit de kerk 
28-08 Mevr. M. van Rijnsoever 

03-09 Mevr. J. Kwakernaak 

10-09 fam. Burggraaf 

 Dhr. W. Alblas 

17-09 Dhr. N. Karsemeijer 

 Mevr. E. Okker 

 Mevr. M. van der Knaap 

24-09 Mevr. G. van der Horst 

01-10 Fam. Habben Jansen 

08-10 Mevr. G. van den Bosch 

 Dhr. L. Alblas 

15-10 Mevr. N. Beukema 

22-10 Mevr. Immerzeel 

 

 

 

 



De kracht van handoplegging 
 

Laten we ons daarom richten op wat voor volwassenen bedoeld is en de eerste 
beginselen van de leer over Christus laten rusten. We gaan niet nog eens het 
fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, 
over het geloof in God, de leer over het dopen en de handoplegging. (Hebreeën 
6:1,2a) 

 
Afgelopen week was ik op de ‘There is More’ conferentie in Ede. Er waren verschillende 
sprekers gekomen en ze vertelden over de kracht van God in hun leven. Tom en Joanne 
Doyle verhaalden over een paar moslims aan wie de Here Jezus was verschenen in een 
droom. Tessa van Olst vertelde hoe ze heeft geworsteld met depressies in haar leven. En 
Chauncey Crandall vertelde over de kracht van gebed en de wonderen die hij als arts op de 
operatietafel meemaakte. 
  
Dat alles was heel inspirerend en ik ben gewend dat conferenties hier eindigen. Inspirerende 
verhalen en goede voornemens en dat is het. Maar deze keer werd aan de deelnemers 
gevraagd om op een rij te gaan staan, langs de muren van de zaal (het was een grote zaal, 
dus dat paste). Daarna kwamen de sprekers langs en legden ze ons de handen op. Soms 
met een kort gebed: ‘Vreugde, Heer’. Soms met een korte bemoediging: ‘De Heer kent de 
verlangens van je hart’. Een zegen: ‘De kracht van God!’. Soms met een woordloos gebed of 
een gebed in tongentaal. Maar alle keren onder handoplegging. En het was geweldig. Het 
maakte me blij. Vol vertrouwen. Ik ervoer dat God dichtbij was. Een diepe vrede in hart en 
gedachten. 
 
Waarom handoplegging? 
Dat zijn we in onze traditie eigenlijk vergeten. Alleen in de formulieren voor bevestiging van 
ambtsdragers en huwelijken komt het nog voor – die zijn immers van generatie op generatie 
overgeleverd. Maar verder zitten we er eigenlijk een beetje mee in onze maag. Ons geloof is 
wel heel erg gaan draaien om onze overtuigingen en voornemens, onze wilskracht en hoe 
zich dat uit in ons doen en laten.  
 
Zijn we misschien iets belangrijks vergeten? Hebben we misschien met het badwater van het 
bijgeloof ook het kind van Gods werkende kracht links laten liggen? Want wanneer zijn bij u 
eigenlijk voor het laatst onder gebed de handen opgelegd? 
 
Volgens de schrijver van de Hebreeënbrief hoort de leer over de handoplegging bij de ‘eerste 
beginselen van de leer over Christus’. Het hoort bij het ABC van de christen. En ja, als we 
dat niet meer beheersen, dan is het misschien wel te verwachten dat ons geloof vaak zo 
krachteloos is. En dat het zo vaak draait om onze eigen wilskracht, in plaats van de kracht 
die God heeft uitgestort in onze harten. (Paulus onderstreept: die kracht is dezelfde als 
waarmee de Vader Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt.) 
 
Ik ging dus bemoedigd weer naar huis vanuit die conferentie. Maar ook met een opdracht en 
een verlangen. Want de leer van de handoplegging en hoe de kracht van God zich daardoor 
vermenigvuldigt in onze gedachten en lichamen – hoe kunnen we daar vorm aan geven in 
onze protestantse traditie?  
 
Ik ben al dankbaar dat de gelegenheid er is om een zegen onder handoplegging te 
ontvangen bij de persoonlijke voorbedeteams na de dienst.  
 
Maar misschien kunnen we als gemeente nog andere manieren vinden? En onze 
terughoudendheid laten varen? Want die kracht van God, die liefdevolle doorstroming vol 
vreugde en vrede – die hebben we gewoon heel hard nodig.  
 
Ds. Jan Willem van Dijk 
 



GEZINSDIENST 
 
Op zondag 3 december staat de 3de gezinsdienst van 2023 gepland 
We starten op deze zondag met ons Kerstproject DE MESSIAS KOMT 
Dhr Gerrit de Haan uit Harderwijk zal voorgaan. 
Muzikale begeleiding De Ontmoetingsband uit Kamerik 
Op aanvraag is er voor de hele kleintjes oppas geheel/gedeeltelijk in de Schutse 
De kinderen blijven deze morgen in de kerk, geen kindernevendienst dus! 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 
De leiding van de kindernevendienst hoopt op een  
grote opkomst. 
  
Onderstaand is te lezen waar wij het over hebben in  
de wekelijkse kindernevendiensten gedurende de  
adventsweken. 

 
 

 

 

KERSTPROJECT 2023 

De Messias komt 
 
Inleiding 
De hoop van Israël is de Messias. In het paradijs heeft de HEER aan Adam en Eva beloofd 
dat Hij een zoon zal geven die de satan zal verslaan. De Messias zal geboren worden uit het 
nageslacht van Abraham en koning zijn als David. Hij zal meer dan wie ooit dicht bij God 
leven, een mens naar zijn hart, de ware Israëliet. De profeten stellen de ontrouw van Israël 
steeds weer aan de kaak: ze waarschuwen, ze roepen op tot bekering en kondigen Gods 
straf aan. Tegelijk verwoorden ze Gods genade: Hij zal trouw blijven en de redding brengen, 
hoe onvoorstelbaar dat ook lijkt. Met de komst van Gods Zoon op aarde, met Kerst, wordt 
deze belofte vervuld. Gods woorden worden zichtbaar in Jezus, een mens die tegelijk God 
zelf is. 
Daarom lezen we in de adventstijd de woorden van een van Gods profeten: Jesaja. Hij 
spreekt tot Israël en geeft het hoop in de ballingschap. Wij leren in Jesaja’s  woorden wie de 
Messias ook voor ons wil zijn. Wij zich voor Hem wil buigen, ontvangt vrede, wordt getroost 
en ziet uit naar een nieuwe wereld. Net als Israël ontvangen wij Gods profetieën in een 
onvolmaakte wereld. Het werk van Christus op aarde is wel voltooid; het leven heeft de dood 
overwonnen. Maar op de volledige doorwerking daarvan, op de nieuwe hemel en aarde waar 
vrede en recht regeert, kunnen we alleen gelovig hopen. We kijken terug tot voor Christus 
om ons op zijn grote toekomst te blijven richten.  
 
Zondag 3 december: Jesaja 8:23-9:6 
Thema: De Messias opnieuw beloofd 
Jesaja waarschuwt de Judeeërs om niet langer de afgoden te dienen. Alleen vertrouwen op 
de HEER en naar zijn geboden leven. Ze zijn volk van het verbond, als ze de volken om hen 
heen laten zien dat de HEER heel de wereld in zijn hand heeft en liefheeft. Jesaja kondigt 
het volk ook Gods straf aan, wanneer ze volharden in hun ongeloof. En toch… Jesaja mag 
ook beloven dat er redding komt. Er wordt een zoon geboren, een nieuwe koning. Hij zal licht 
brengen in hun duisternis. Wat God hier belooft, kan alleen God zelf. Jesaja kondigt hier 
geen aardse koning aan die leeft naar Gods wil, maar de langverwachte Messias, die God al 
aankondigde aan Adam en Eva. Gods Zoon, de grote Zoon van David, zal komen. Alleen 
door Gods liefde en trouw. 
 

 



Zondag 10 december: Jesaja 11:1-10 
Thema: De Messias brengt vrede 
De situatie waarin Israël verkeert kun je omschrijven met ongeloof en dreiging. De Messias 
gaat daar verandering in brengen. In Hem zal het Licht de duisternis overwinnen. Jesaja 
omschrijft die grote verandering voor Israël. Van de stam Isaï, het roemrijke koningshuis van 
David, lijkt niets meer over, maar schijn bedriegt. Een volmaakte opvolger is in aantocht. 
Deze Koning uit Davids huis die vol zal zijn van Gods Geest. Hij leeft zoals God de mens 
eens heeft geschapen en bedoeld. Hij biedt recht en gerechtigheid aan iedereen. 
Dat de Messias gekomen is, weten we door het geloof in Jezus zeker. God heeft de vrede 
gebracht. Toch klinkt de omschrijving van een vredige wereld als een droom, iets dat 
oneindig mooier is dan onze wereld. Het is ook een oproep aan ons. Kennis van de HEER, 
leven dicht bij Hem, is ons levensdoel. In Christus’ naam zijn we geroepen om voor God te 
leven. We erkennen Jezus als onze Heer en Heiland. Hij garandeert een heerlijke toekomst, 
Jesaja 11 wordt werkelijkheid. Hij geeft ons kracht en draagt ons iedere dag.  
 
Zondag 17 december: Jesaja 40:1-11 
Thema: De Messias troost zijn volk 
Jesaja is zich er diep van bewust, dat hij niet uit zichzelf spreekt. Zijn mond moet de 
troostvolle stem van God laten klinken (vs, 1). De HEER zelf belooft dat Hij klaar staat om 
Israël te redden. In de wildernis kunnen de herauten een weg gaan banen. De Messias komt, 
God de HEER zelf neemt het koningschap op zich.  
In de ballingschap is troost bijna ondenkbaar. De HEER lijkt slechts te straffen, maar Hij huilt 
mee met zijn volk. Zijn hart gaat vol liefde voor hen open. 
Wat nu nog groots lijkt door macht en geweld, zal verdwijnen. En wat kwetsbaar en nietig 
lijkt, wordt door God beschermd en bewaard.  
Troosten is ook wat Jezus in zijn leven deed. Zorgen voor zijn kudde als Goede Herder. In 
Hem zal Gods grootheid zichtbaar worden. Met die hoop troost God ook ons vandaag op 
weg naar Kerst en de Wederkomst van Christus om de volle vrede te brengen. 
 
Zondag 24 december: Jesaja 61 
Thema: De Messias verandert alles 
Deze woorden klinken dus in de Babylonische ballingschap. Juda is weggevoerd en alles dat 
ooit was, lijkt voorgoed voorbij. Het koningshuis van David, de stad Jeruzalem en de tempel 
zijn weg. Juist dan herhaalt Jesaja de blijde beloften die we in de afgelopen weken ook 
hoorden: een vredekoning die in Israël en over de hele aarde verlossing brengt. 
Jezus neemt deze woorden in de mond. Hij zegt in de synagoge in Nazaret niet alleen dat Hij 
met Gods redding de gelovigen moed inspreekt, maar dat Hijzelf die redding is. De profetie 
van Jesaja wordt in Jezus vervuld. 
Met deze profetie willen we de kinderen aansporen om het Kerstfeest te vieren. In de kerk 
horen we over Jezus die als Kind in de kribbe geboren wordt, maar we houden dit evangelie 
(=goede nieuws) niet voor onzelf. We nodigen iedereen uit om over Jezus te horen en 
veranderd te worden in een kind van God.  
 
Maandag 25 december Kerst: Johannes 1:1-14 
Thema: Gods Woord wordt mens 
De nadruk bij het vieren van het Kerstfeest ligt op God die op aarde komt wonen. De Vader 
geeft ons zijn Zoon Jezus als licht in de duisternis. Jezus is het beloofde kind van Eva, de 
knecht van de HEER, de Zoon van David. Hij roept mensen terug naar God, zodat ze echt 
zullen leven zoals God bedoeld heeft. 
Zoals Hij eens de wereld goed heeft geschapen, zo maakt Hij nu de wereld nieuw door mens 
te worden. Het is het grote bewijs van Gods liefde, dat Hij bij ons wil zijn, in ons midden. Zo 
is de cirkel van het leven rond. Hij laat ons nooit meer alleen, voor eeuwig. De reden om 
eerbiedig Hem te loven en samen Kerstfeest te vieren.  
 
 

Kerstkaartenschrijfactie 



Na de morgendienst van 3 december willen wij weer met elkaar kerstkaarten schrijven. 

Wij hebben best wel wat kaarten in voorraad, maar als u zelf kaarten heeft, mag u die 
natuurlijk ook meenemen. Dan kunt u die eventueel ook thuis schrijven. De kaarten gaan ook 
dit jaar naar de buurtkeuken van de New Life West kerk in Amsterdam. 

Deze buurtkeuken was 3 jaar geleden het jaarproject van  

Z&E. De kaarten worden aldaar bij ca 80-100 kerstpakketten  

gevoegd. Wellicht kunt u een mooie bijbeltekst op de  

kaarten schrijven. 

Na de dienst van 3 december worden deze  

kaarten meegenomen naar Amsterdam. 

De Z&E commissie 

 
 

  
 

 
 

Zachtjes waait de wind 

draagt klanken 

naar het oneindig 

die klinken vanuit de aula 

 

waar mensen 

elkaar steunen 

en troosten 

bij de laatste afscheid 

 

in hun hart het beeld 

op lippen 

de naam van haar 

die is heengegaan 

 

in berusting het 

hoofd buigen 

nu ze terug is gegaan 

naar “De Bron” 
 



Jaarproject 
  
Het jaarproject in 2023 was voor het Leger des Heils Wat heeft Marco Oudshoorn het mooi 
verwoord in de dienst van 8 oktober 
De Z&E commissie is zeer verrast, de 3 collectes en de giften hebben € 1.121,45  
opgebracht.  
 
WAT WORDT ONS JAARPROJECT IN 2024 ? 
Wij zijn in afwachting van ideeën uit de gemeente. 
Suggesties zijn welkom. 
 
U weet ons vast wel te vinden. 
Trudy Smit, Jolanda Takke, Anco/Diana de Heer, Arie de Jong en Barbara Fontijn 

 

 

Boodschappenactie Voedselbank Woerden   

 

Omdat de Dorcas voedselactie geen voedingsmiddelen in Nederland meer inzamelt, maar 
wij toch van onze zegeningen willen uitdelen aan diegenen die wel extra ondersteuning 
kunnen gebruiken, heeft de zendings- en evangelisatiecommissie er voor gekozen dit jaar 
producten in te gaan zamelen voor de Voedselbank in Woerden. 

De voedselbank biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel voor mensen in financiële 
problemen. Wekelijks delen zij gratis en gezond basisvoedsel uit. 

Naast het uitdelen van voedsel kunnen zij dankzij financiële bijdragen bijv. 
transportmiddelen, koelboxen en kratjes kopen om het eten veilig bij de klanten te krijgen. 
Daarnaast kopen zij met regelmaat vers voedsel in omdat het aanbod van gratis voedsel niet 
altijd toereikend is voor al de cliënten. Met giften kunnen zij wekelijks vele honderden 
personen helpen. 

Wij willen u vragen de komende weken in de kerk een product/een aantal producten/of alle 
producten volgens het boodschappenlijstje in te leveren. Dit kan op zondag 29 oktober, 
woensdag 1 november (dankdag) en de zondagen 5 en 12 november.  

Wij zullen er voor zorgen dat er dozen in de Schutse en het voorportaal staan, waar u uw 
product(en) in kunt doen. Giften zijn ook van harte welkom. Op dankdag, 1 november zal de 

2e collecte bestemd zijn voor de Voedselbank Woerden. 

De zendings- en evangelisatie commissie beveelt deze actie van harte bij u aan! 
Diana, Barbara, Trudy, Arie en Jolanda 
 
Boodschappenlijst voor Voedselbank Woerden: 
Houdbare halfvolle melk 
Duo Penotti 
Oploskoffie 
Limonadesiroop 
Aardappelpuree 

 

 



Pasta (spaghetti en elleboogmacaroni) 
Fruit in blik 
Luiers nr. 6 (geen andere maat) 
Billendoekjes 
 

Het GZB dagboek 
 
Een handvol koren 2024 is een uitgave van de stichting GZB Het is echt een dagboek voor 
jong en oud.Elke dag biedt twee overdenkingen: 1 voor jongeren of om als gezin samen te 
lezen 
 
De stichting GZB is een steunstichting die tot doel heeft het zendings werk van de GZB 
(Gereformeerde Zendingsbond) financieel te ondersteunen. 
Wij steunen hiermee Rik en Caroline in Rwanda Maar liefst 8 euro  
van de prijs van 14,95 komt ten goede aan het werk van de GZB. 
Bestellen kan bij Trudy Smit uiterlijk tot 15 november 2023 
 

Vrijwillige bijdragen 

In deze Rondom de Kerk vindt u 2 briefjes. Het gaat om de vrijwillige bijdragen voor 
de Diaconie en de Z&E 

Alvast heel hartelijk dank, 

Namens de Z&E commissie en de Diaconie. 

 
Geld en macht 
 
Ja, wat heb je aan geld en macht als je Gods liefde niet kent. 
Leer Hem kennen, het is zo belangrijk! Aanvaard Hem.   
Als je Zijn liefde kent, dan kun je ook Zijn liefde doorgeven; 
Ook mensen vergeven die jou misschien pijn gedaan hebben. 
Als je Jezus z’n liefde leert kennen en je wilt je hart daarvoor 
openzetten om het te ontvangen. Je kan Hem ook liefde geven,  
dan groei je in de liefde van Hem, die de macht heeft, en als   
je dat toe wilt laten dan leer je Jezus kennen. In Joh 14; 17   
de Geest der waarheid, laat Jezus toe in je hart, dan zal de   
Heilige Geest zijn werk doen. De Heilige Geest leert hoe je  
wandelen moet. Doordat je Jezus mee in je hart draagt   
en alles aan Hem overlaat, daardoor leert de Heilige Geest om   
jou te begeleiden.  Lukas 12; 12 Hij zal de woorden in je hart   
leggen. Maar leert ook de mensen te vergeven uit liefde voor Hem.  
Daar heb je geen geld en macht voor nodig, maar door Zijn liefde 
zal Hij voorzien.  1 Petrus 5 ;5-7b want Hij zorgt voor u. Breng je  
zorgen bij Hem en laat het los bij Hem in geloof en vertrouwen.  
Hij is onze Vader en wil voor alles zorgen. Hij is nooit te laat.   
Wij mensen zijn te ongeduldig.  Het is allemaal genade en liefde 
wat we krijgen. 1 Petrus 4; 8 (Dat gaat over de liefde) 
   
 Groetjes   
 Klazina  van  Erk  
 
 

 

   



Stichting One 
 
 
Beste belangstellende kerken 
  
Al jaren organiseert het Noodfonds voor de kernen Nieuwkoop, Noorden en Woerdense 
Verlaat de kerstpakkettenactie. Wij verzorgen mooie boodschappenpakketten voor de 
mensen die ondersteuning kunnen gebruiken doordat zij het financieel lastig hebben. En wij 
verzorgen kleinere attentiepakketten voor mensen die een emotionele steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.    
Ook dit jaar gaan we deze actie weer vormgeven. 
Middels deze mail willen wij informeren of uw kerk dit jaar (weer) mee wilt doen met de actie. 
Dit kan op verschillende manieren: 
  

• U kunt de actie financieel steunen met een vrijwillige bijdrage. Doordat we 
verwachten meer aanvragen te krijgen is uw hulp erg nodig! 

• U kunt adressen van mensen die steun kunnen gebruiken bij ons inleveren. Wij 
verwachten dan wel dat uw kerk financieel een bijdrage levert en helpt met de 
bezorging van de pakketten voor uw eigen adressen. Wij zorgen er dan voor dat de 
pakketten klaar staan ongeveer een week voor Kerstmis. De adressen kunnen tot 8 
december doorgegeven worden via dit emailadres. 

o De adressen die u aanlevert kunnen dus alleen van mensen zijn die wonen in 
de kernen Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat van de grote 
gemeente Nieuwkoop. De overige kernen hebben hun eigen acties en we 
willen elkaar hierin niet in de weg zitten. Heeft u toch adressen buiten deze 
kernen dan is dat in overleg met de organisatie onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk. 

  
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop van u te horen. 
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat natuurlijk ook graag. 
  
Met vriendelijke groet,  
Hanriette Brouwer 
Secretaris Noodfonds Nieuwkoop ONE 
info@noodfondsnieuwkoopone.nl  
 
 

 

Op zondagavond 19 november hebben we een jeugddienst die geheel verzorgd 

wordt door Relion. 
Gezien de grote muzikale ervaring en talenten van Relion beloofd dit een prachtige avond te 
worden. 
Houd dus deze avond vrij in je agenda en nodig familie en vrienden/vriendinnen uit. 
  
Hartelijke groet, 
  
De jeugddienstcommissie 

 
 

  

 

mailto:info@noodfondsnieuwkoopone.nl


Club start met sporten in de polder 
Woensdagmiddag 4 oktober wandelden we met de kinderen van groep 5 t/m 8 naar het 

weiland van familie Boer voor een actieve start van het clubseizoen. Een groot parcour met 

boerenklompengolf was uitgezet. Er werden vlotten gebouwd. Mark verzorgde een 

polsstokclinic en zelfs de jongste clubmeiden waagden de sprong en waren niet bang om nat 

te worden. De krachten werden gemeten bij het touwtrekken en boogschieten. In de tent was 

er lekker eten en drinken. Wist je dat je een blik soep net als de hamburgers klaar kan 

maken op de barbecue? We hebben veel lol gehad, zijn goed nat geworden en gingen moe 

en voldaan tussen de koeien door weer naar de Schutse. 

Inmiddels komen we met zo’n 15 kinderen 1x in de 2 weken op woensdagavond bijelkaar. 

Om 17.45 uur starten we met een gezellige maaltijd, klaargemaakt door één van de ouders. 

Daarna bespreken we een onderwerp uit de bijbel en doen we een spel of iets creatiefs in de 

Schutse. Vaak sluiten we af met een activiteit in de gymzaal. 

De leiding van de basisschoolclub Woerdense Verlaat, 

Bertjan de Groot, Gerard van Schie, Herma Heemstra, Siebe en Jacqueline Vos 

 
 
 
 
  



van Rik en Caroline Mager 
 
Beste gemeenteleden van Zevenhoven / Woerdense Verlaat, 
 
Al meer dan 6,5 jaar wonen en werken wij in Cyangugu in Rwanda. Jullie gebeden, steun en 

meeleven zijn daarbij altijd zeer belangrijk geweest. Blijvend dank daarvoor. We herinneren 

ons de uitzenddienst op 12 februari 2017 nog goed. Er is in al die jaren ontzettend veel 

gebeurd, zowel hier in Cyangugu als ook wereldwijd. Daarbij mogen ondanks vele 

uitdagingen de zegeningen en veranderingen ten goede zien. Mensen kregen meer 

zelfvertrouwen in hun dagelijkse werkzaamheden en ze ontdekken wie ze zijn in Christus.  

 

Eind maart komen we, na zeven jaren, definitief terug naar Nederland. De laatste twee 

maanden, april en mei staan in het teken van ons eindverlof. Vanaf 1 juni 2024 heeft Rik 

nieuw werk gevonden. Rik zal straks werkzaam zijn voor de IZB-Focus als "predikant 

missionaire toerusting". De IZB is een landelijke toerustingsorganisatie binnen de PKN die 

lokale kerken in Nederland helpt haar missionaire en diaconale roeping in haar eigen context 

te (her)ontdekken. De IZB is de binnenlandse tegenhanger van de GZB, die op zending in 

het buitenland gericht is. We zijn de Here God dankbaar dat Hij voor ons deze weg geopend 

heeft om de kerk in Nederland dienstbaar te zijn. (Voor meer info zie www.izb.nl) 

 

Hoewel de benoeming nog niet breeduit meegedeeld is, willen we jullie als uitzendende 

gemeenten hierover al informeren. Van 19 tot 31 oktober 2023 verblijven wij korte tijd in 

Nederland om te spreken met de IZB als toekomstige werkgever over de precieze invulling 

van de werkzaamheden. Hoewel we bij onze (schoon)ouders verblijven, moeten jullie niet 

verbaasd zijn als we elkaar toch ergens kunnen tegenkomen. 

 

In Christus verbonden, 

Rik, Caroline en Jonathan Mager 

Cyangugu, Rwanda 

 

 

Samenvatting van de kerkenraadsvergadering september en 

oktober 2023 

 

September; 

• Afscheid Mirjam en Els, welkom Stieneke, Diana en Sjaak 

• Plannen diverse overleggen 

• Beleidsplan 

• Belijdenis 

• Censura Morum 

• Financiële status GZB 
Oktober; 

• Predikantenrooster 2024 

• Afscheid ds. Jan Willem 

• Zichtbare rituelen rondom Pasen 

• Opendeurdienst Pinksteren 

• Gemeente morgen 

• Beleidsplan 

• AED 

• Archief Kerkenraad 

• Gasverbruik kerkgebouw 

http://www.izb.nl/

